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Aan mijn Innate,  
Mijn oorspronkelijke Zelf, 
mijn celbewustzijn,  
het Quantumveld van mijn totale DNA, 
waarin al mijn ervaringen van alle werkelijkheden zijn opgeslagen 
geef ik de opdracht om alle belemmeringen op te heffen die  
de verbinding met mijn totale Zijn, 
met mijn oorspronkelijkheid,  
met het goddelijk element in Mij, 
met het innerlijk kind  
verhinderen . 
Karma en slachtofferbewustzijn zijn niet meer nodig. 
Ik hoef niet meer te sterven om op te staan in een hoger bewustzijn. 
Ik hoef niet meer uit balans te raken door beperkingen, prikkels en andere 
uitdagingen. 
Ik heb geen tegenslagen meer nodig, 
geen ziekte of beperking 
om te leven in dat wat is. 
Ik ben ontwaakt 
in een bewustzijn van Licht en onvoorwaardelijke Liefde. 
Laat dat Licht en die Liefde doorstromen in mijn totale Zijn 
in al mijn cellen, in mijn Universum. 
In dankbaarheid voor wat is.  
  
Bron van Licht 
in ons verankerd 
Uw betekenis is heilig 
Wat Is, geschiede in alle Werkelijkheden 
Geef het besef dat wij dat “wat Is” nodig hebben 
En leer dat te omarmen 
Onvoorwaardelijk. 
In liefde, 
In Licht, 
Kome wat Al is, 
 
Amen 


