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Namasté mantra. 

 

 

Ik ben. 
ik ben Licht 

ik ben liefde. 
ik ben het goddelijke, creatieve element 

in mijn universum. 
Ik  

voel de intentie van pure liefde. 
Laat die pure intentie van liefde stromen. 

Naar mijn celgeheugen,  
naar mijn DNA, 

naar mijn  Akashakroniek, 
naar mijn oorspronkelijke Hogere Zelf, 

naar mijn Innate. 
 

Lieve Hogere Zelf, 
ik laat nu alles los wat mij afhoudt 

van de Grootsheid van het Goddelijk element in mijn Zelf, 
 opdat onvoorwaardelijke liefde mij in mijn totaliteit kan vervullen. 

ik sta open voor de Heelheid die het brengt. 
In de totaliteit van mijn Zijn. 

Heelheid , harmonie, verbinding op basis van pure liefde. 
 

ik ben 
Licht en liefde in Al wat is. 

Al wat is, 
is 

Liefde. 
 

ik ben. 

 

Namasté (Hindi: नम#े, Nepalees: nʌmʌsˈteː) 

 

 

Ik buig me voor het Goddelijke binnenin. 

 


